Op de site reddit.com staat een filmpje, waarschijnlijk opgenomen in een Aziatisch land,
waarin zeven mannen een paal de grond in heien. De mannen beschikken niet over een
heimachine of ander duur gereedschap.

En toch gaat die paal de grond in.

Laten we even kijken hoe ze dat voor elkaar krijgen

[kijk met elkaar het filmpje]

https://youtu.be/eixxHgYXnP8

—
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https://youtu.be/MPrG0HDMEEU
https://youtu.be/eixxHgYXnP8
https://youtu.be/eixxHgYXnP8

Ze zijn op elkaar ingespeeld, dat kun je zien. Ze hebben een gezamenlijk ritme; het ziet
eruit alsof ze dansen. En overleg is niet nodig.

Hoe vaak lopen wij er niet tegenaan dat we ons werk onder omstandigheden moeten
uitvoeren die verre van ideaal zijn? Dat er eigenlijk te weinig middelen zijn? Of dat de
tijdsdruk hoog is?

En toch moet het werk worden gedaan. Een klant zit op een levering te wachten, een
deadline moet worden gehaald.

Het goede nieuws is dat je er niet alleen voor staat. Dat je collega’s hebt die de klus met
jou klaren. Met elkaar ben je meer dan de som der delen. Zeker als jullie je creativiteit
aanboren.

Je hebt niks nodig ... behalve elkaar. Oké, dat is misschien wel iets te rooskleurig
gesteld. Maar er zit een kern van waarheid in die uitspraak. Hoe groot de taak ook is die
voor jullie ligt, hoe de omstandigheden ook zijn... met elkaar kun je palen de grond in
drijven en bergen verzetten.

[suggesties voor de voorzitter]

Praat twee aan twee verder over de vraag:

Heb jij weleens het gevoel dat er in je werk het onmogelijke van je wordt gevraagd? Zo
ja, wanneer dan? Hoe zouden je collega’s je kunnen helpen? En hoe zou jij je collega’s
kunnen helpen als zij met dat gevoel zitten?

Hoe kunnen wij ‘de kracht van samen’ benutten?
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